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Rondom  Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus 

Nieuwsbrief van de  Vijf Heiligen Parochie  (VHP)   
Extra uitgave  Woensdag 23 april 2025 
  

Bereikbaarheid van onze parochie 
Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen  
zijn we bereikbaar via 06-10490088  

 

 
Contact met het pastoraal team 
Wilt u graag in contact komen met een van de leden van 
ons pastoraal team,  pastoor Ronald van Bronswijk of 
pastoraal werkende Giny van der Korput,  
aarzelt u dan niet dit te doen.  
Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer  
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:   
Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl 

 
 
Bij het overlijden van Jorge Mario Bergoglio, paus Franciscus ( 1936-2025)   
 

Uiting van medeleven 
 
In de Mariadagkapellen van Terheijden en Wagenberg kan men overdag 
terecht om een condoleanceregister te ondertekenen.  
Op zondagochtend kan men in Wagenberg en Made voorafgaand aan de 
vieringen en daarna uiting geven aan medeleven met het overlijden van 
paus Franciscus. 
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Fratellie e sorelle: Buonasera 

“ Fratellie e sorelle: Buonasera “’, zei paus Franciscus op 13 maart 
2013 tegen de mensen op het Sint Pietersplein nadat hij tot 
opvolger van paus Benedictus XVI gekozen was en op datzelfde Sint 
Pietersplein gaf hij , ernstig verzwakt door gezondheidsproblemen , 
op Eerste Paasdag , zondag 20 april 2025,                                               
nog de zegen ‘ Urbi et orbi ‘.  
Hij overleed Tweede Paasdag op 88-jarige leeftijd. 
 
Die groet op 13 maart 2023 tekende meteen deze paus als iemand 
van dicht bij de mensen, iemand met zorg voor hen die het echt 
nodig hebben, iemand die opkwam voor de verdrukten en 
rechtelozen, een pastorale paus met de trekken van een 
eenvoudige dorpspastoor, geen kamergeleerde die ons vanaf zijn 
troon wijst op het perfect naleven van de regels, , iemand die wel 
eens de bekende knuppel in het hoenderhok gooide, iemand met 
zorg voor de gehele schepping in navolging van de heilige 
Franciscus, wiens naam hij droeg,  

                                                            iemand die leven in de kerk bracht. 
 
De man was heel toegankelijk, naar iedereen. Maar hij wist ook waar hij naartoe wilde. Mensen 
dichterbij Christus brengen en hen de vreugde van het Evangelie laten ervaren. Dat zien we in heel 
zijn pontificaat terug. Ik spreek namens heel het bisdom van Breda als ik zeg dat we deze paus erg 
dankbaar zijn voor wat hij voor de Kerk betekend heeft en ook nog zal betekenen.                                  
( Bisschop Jan Liesen) 
 
Onderstaand gebed uit de encycliek ‘Laudato si’ geeft wellicht het best de missie weer die deze paus 
uitvoerde  , moge zijn leven en werken voor ons een blijvende inspiratiebron zijn. 

 
Gebed voor onze aarde  
 
Almachtige God, u bent aanwezig,  
in heel het universum  
en in de kleinste van uw schepselen.  
Teder omarmt u alles wat bestaat.  
 
Stort de kracht van uw liefde in ons uit,  
zodat wij leven en schoonheid beschermen.  
Vervul ons met vrede,  
zodat wij als broers en zussen leven  
en niemand kwaad doen.  
 
God van de armen,  
help ons te redden wat op deze aarde in de steek gelaten en vergeten is,  
maar wat in uw ogen zo kostbaar is.  
 
Genees ons,  
zodat wij de wereld beschermen  
en niet uitbuiten,  
zodat wij schoonheid zaaien  
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en niet vervuiling en vernietiging.  
Raak de harten aan  
van hen die enkel winst zoeken  
ten koste van de armen en de aarde. 
 Leer ons de waarde van elk ding te zien,  
zodat wij vol verwondering tot bezinning komen  
en gaan inzien dat wij,  
op onze weg naar uw oneindig licht,  
diepgaand verbonden zijn met alle schepselen.  
 
Dank dat u elke dag met ons bent.  
Bemoedig ons alstublieft in onze strijd  
voor rechtvaardigheid, liefde en vrede.  ( Paus Franciscus in zijn encycliek Laudato si) 
 

In het leven gaat het erom samen te spelen als een team en elkaar te ontmoeten ondanks talrijke 
meningsverschillen. Want God is in het leven van iedereen. De kunst is het dat te ontdekken.                 
En dat ontdek je door er voor anderen te zijn, door te doen.  ( Paus Franciscus)  

 

 


